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Welkom door een kerkmeester 
 

Openingslied: melodie gezang 600 ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ 
Tijdens dit gezang wordt de Bijbel op de lezenaar gelegd en worden kaarsen 

erbij ontstoken. 
 
1. Om de aarde te bewonen, 
met elkaar voor God te staan 
in dit uur van ons bestaan: 
tot elkaar zijn wij gekomen. 
 
2. Leven is van zeven dagen 
lief en leed, verdriet en licht, 
als een boek dat voor ons ligt, 
als een blad met open vragen. 
 

3. Nu dan midden in ons leven 
noemen wij de naam van God, 
als een roepstem van ons lot, 
als een woord aan ons gegeven. 
 
4. God van mensen als een wonder, 
niemand weet waarom en hoe, 
komt zijn naam nu op ons toe, 
want we kunnen maar niet zonder. 

 

Inleiding:                                  allen staan 
Aan het begin van deze viering  
mogen wij ons herinneren de belofte die Jezus deed:  
“Waar mensen in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.” 
Wij zijn hier bijeengekomen om de nabijheid te zoeken  
van de Eeuwige en van elkaar. 
Mogen wij deze ochtend de Onnoembare ervaren. 
 
Begroeting:       allen staan 

Vrede zij u van God onze Vader die ons geschapen heeft 

 die ons omgeeft met liefde en trouw 

 
Vrede zij u van Jezus de Christus 

in wie de beloften vervuld zijn 

 die is ons licht en ons leven 
 

Vrede zij u van de heilige Geest die in ons woont 

 die het aanschijn van de aarde vernieuwt. 
 

Geven wij elkaar een teken van die vrede. 

 
De aanwezigen begroeten elkaar met een teken van vrede. 
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Schuldbelijdenis:       allen staan 
+ Onze hulp is de Naam van de Heer,   

 die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
Laten wij onze schuld belijden in vertrouwen op Gods barmhartigheid. 

Voor U belijden wij, almachtige God,   

voor heel uw kerk en voor elkaar,  

dat wij gezondigd hebben, in gedachte, woord en daad, 
in het kwade, dat wij gedaan hebben 

en in het goede dat wij hebben nagelaten. 

Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden, 
en geef dat wij U mogen dienen;  

vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer. 

God, Gij doorgrondt alle harten en weet wat ieder wil, want voor U blijft 
niets verborgen. Zuiver door uw heilige Geest de gedachten van ons hart, 

opdat wij U volmaakt mogen liefhebben en uw heilige Naam verheerlijken, 

door Christus onze Heer.  
  Amen. 

 

Inleiding tot het psalmgebed :   (Andries Govaert)  allen staan 
 

Open mij, lees mij, breek mijn zegels, 

Dat ik niet gesloten blijf, 

Tevergeefs geschreven. 
Open mij, wek mij, roep de dag uit, 

Dat ik opsta uit de slaap 

En het licht verwelkom. 
Neem mij , lees mij, geef mij adem, 

en een lied klinkt als kristal, 

helder Woord ten leven. 
 

Lofprijzing: Gezang nr. 788     

 
Psalmgebed:        allen zitten 

Na een moment van stilte volgt psalm 122 (NBV) 

 

Verheugd was ik toen ik hoorde 
“Wij gaan naar het huis van de Heer”. 

Verheugd ben ik nu onze voeten staan 

binnen je poorten, Jeruzalem. 
 Jeruzalem, als een stad gebouwd, 

hecht en dicht opeen. 

Daar komen de stammen samen, 
de stammen van de Heer, 

om Israëls plicht te vervullen, 
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te prijzen de naam van de Heer. 
Daar zetelt het gerecht, 

daar troont het huis van David. 

 Vraag om vrede voor Jeruzalem. 
dat rust hebben wie van je houden, 

dat vrede heerst binnen je muren 

en rust in je vesting. 

Om mijn verwanten en vrienden 
zeg ik: “Vrede zij in jou”. 

Om het huis van de Heer, onze God, 

Wens ik je al het goede. 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 1: 18-26 

 

Antwoordpsalm: psalm 103:1-13 met antifoon 

 
 
Loof mijn ziel de Héer,* 
heel mijn hart Zijn heilige náam.  
 Loof mijn ziel, de Héer, 

vergeet nimmer al wat Hij gedáan heeft. 
Hij die vergeeft wat gij hebt misdréven, * 
Hij die geneest al waar ge aan kránk gaat, 

Hij die verlost van de groeve uw léven,* 
Hij die u kroont met genade en erbármen, 

Hij die uw jaren overstelpt met zijn gáven,* 
dat uw jeugd als een adelaar herrijst, 

gerechtigheid schept Hij , de Héer,* 
doet recht aan elk die verdrukt wordt; 

Hij deed Mozes kennen zijn wégen,* 
de kinderen Israëls zijn dáden. 

Barhartig de Heer en genádig,* 
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lankmoedig, rijk aan ontférming; 
niet voor immer zal Hij twísten,* 
niet voor eeuwig blijft Hij tóornen. 

Niet naar onze zónden maakt Hij het met ons,* 
niet naar onze schulden behándelt Hij ons; 

zo hoog als de hemel is boven de áarde* 
welft zich Zijn genade over wie Hem vrézen; 

zo ver de zonsopgang is van de ávond,* 
doet Hij verre van ons hetgeen wij misdéden. 

Een vader, die zich over zijn kinderen ontférmend* 
zo ontfermt zich de Heer over wie Hem wil vrézen. 
 

 

Tweede Schriftlezing: 2 Thessalonicenzen 2:13 – 3:5 
 

 

Tussenzang: Gezang nr. 983:1-3, 6   
 

 

Evangelielezing: Lucas 19:41-48    allen staan 
 

 

Ter overweging       allen zitten 
 

 

Meditatief orgelspel 

 
 

Als geloofsbelijdenis , door allen    allen staan 

 
Wij geloven dat God ons nabij blijft - 
oorsprong van alles wat leeft en groeit. 
Stem die ons roept en bevrijdt. 
Liefde in boven ons uit. 
 
Wij geloven ook in Jezus van Nazareth, 
Zoon van Abraham en kind van Israël, 
die ons heeft voorgedaan wat liefde doet. 
Om deze wereld van dienst te zijn 
is Hij getrouw gebleven, ten einde toe. 
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Door de dood heengegaan 
blijft Hij van kracht in deze wereld – 
leidsman, weg ten leven. 
 
Wij geloven ook in de kracht van de Geest, 
De Geest die levend maakt en nieuw, 
die ons vormt tot gemeenschap. 
Samengeroepen en uitgezonden 
om te bouwen aan een wereld 
van recht en gerechtigheid, 
mensen voor mensen, 
troost en vergeving. 
 
Wij geloven en belijden 
dat vrede kan, dat liefde bestaanbaar is, 
sterker dan de dood. 
 
Want alles gaat voorbij, 
maar Gods trouw en genade 
houden het uit, van geslacht tot geslacht. 
 
Dit spreken wij uit en wij bidden: 
getrouwe God, 
kom ons ongeloof te hulp. 
(Loed Loosen) 
 

  

     Voorbeden met acclamatie: Gezang nr. 319   allen knielen of staan 

 
 

     Het Onze Vader, gezongen door allen 

 
 

Besluit  Gezang 499                                                            allen staan 

                

Gebed  
Eeuwige, Gij die Liefde zijt, 

groter dan ons hart,  

wij danken u  
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dat u ons blijft omhullen met uw onvoorwaardelijke liefde. 
Geef dat wij uw liefde mogen delen 

met allen om ons heen voor een betere wereld. 

Amen. 
 

Zegenbede 

Moge God ons zegenen met onrust 
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, 
zodat er diepgang moge zijn in onze harten. 
Moge God ons zegenen met boosheid 
over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, 
zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 
Moge God ons zegenen met tranen 
te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, 
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost 
om pijn in vreugde te veranderen. 
Moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid 
om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld, 
zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. 
En moge God ons zegenen met honger en dorst, 
honger en dorst naar Christus zelf, zodat we niet zullen rusten, 
totdat we onze rust gevonden hebben in Hem alleen. 
Amen. 
 

Slotzang:  

Nieuwe Liedboek 791 (melodie gezang 804) 

1. Liefde, eenmaal uitgesproken, 
als Uw woord van het begin. 
Liefde wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
 
2 Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
 

3. Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen,  
ziel en zinnen metterdaad. 
 
4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
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5. Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
 

6. Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, Liefde zelf. 

 

Collecte bij de uitgang van de kerk  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Na afloop van de viering bent u van harte uitgenodigd elkaar te ontmoeten 

en een kopje koffie of thee te drinken in de Joriszaal.  

 
Mocht u naar aanleiding van deze viering vragen hebben, dan kunt u zich 

wenden tot pastoor Louis Runhaar,  

tel: 033-4940390,  
e-mail: pastoor@amersfoort.okkn.nl 

 

of tot de secretaris van het kerkbestuur,  
Lydia Janssen,  

tel: 033-4750663 

e-mail: secretaris@amersfoort.okkn.nl 


